
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS  2024 

Beste mensen, vrienden van de Dijksynagoge! 

Graag presenteren wij u onze nieuwe nieuwsbrief 

met uiteraard een terugblik op activiteiten en nieuws 

van de afgelopen maanden. Vervolgens aandacht 

voor andere zaken en onze nieuwe agenda voor het 

najaar van 2024. Wat ons overigens flink bezig

 

 gehouden heeft zijn niet alleen de activiteiten maar 

ook de gevolgen van een lekkage door een 

gesprongen kraan. Dit met alle gevolgen van dien met 

name voor onze expositieruimte beneden. Het was 

aanleiding voor meerdere klusjesdagen waarbij niet 

alleen vrijwilligers spontaan hun hulp aanboden maar 

ook deelnemers van ons Joods Leerhuis. Van alles 

werd aangepakt, met veel inzet en in goede sfeer, 

waarvoor onze oprechte dank!!  

  

Ton de Koning, Yvar Monasch, Marjolein Ippel en 

Ronald Kitsz, bestuur stichting Dijksynagoge 

 

 

Onze gastspreker tijdens Jom Hasjoa was rabbijn 

Albert Ringer die met feiten uit de geschiedenis van 

de Sjoa in het algemeen en zijn uit Polen afkomstige 

familie in het bijzonder veel indruk maakte. Na afloop 

overhandigde Ton de Koning hem een certificaat van 

het JNF waarop stond dat er in Israël een boom 

geplant was ter nagedachtenis aan zijn familie. Het 

was een vriendschappelijk maar ook een bewogen 

moment voor de rabbijn die gezegd had vrijwel nooit 

over zijn persoonlijke geschiedenis te spreken.  

De thema’s van de Open Dagen in de afgelopen 

maanden waren Poerim, Pesach en Sjavoeot. Wij 

geven u hieronder met foto’s een indruk ervan. Het 

 

aantal bezoekers van deze Open Dagen (ruim 100) 

verraste ons enorm. Het blijkt een goede keuze de 

Open Dagen zo thematisch te organiseren! 

TERUGBLIK   



  

In mei jl. hadden wij u met trots uitgenodigd om te 

komen luisteren naar het optreden van Niki Jacobs, 

samen met Ivo Bernard en Emile Visser in de 

Dijksynagoge. En dat was niet voor niets. Met hun 

uitgebreide repertoire en zang maakten zij veel 

indruk, het was een groot succes. 

 

 

Ook deze keer zijn wij genoodzaakt al vroeg in deze 

nieuwsbrief aandacht te vragen voor onze financiën. 

Recent lieten wij u weten dat wij uit onze vaste 

inkomsten zoals die van donateurs en rondleidingen  

onze reguliere kosten betalen. Kosten voor energie, 

kleine inkopen, beveiliging en verzekering. Echter, 

tegenvallers geven ons zorgen. Daarom bedanken 

wij u allereerst voor alles wat u in het (recente)  

verleden allemaal reeds bijgedragen heeft!! Ook 

nemen wij de vrijmoedigheid u te vragen een 

extra én – alleen als dat voor u mogelijk is – ook 

een extra grote gift aan ons over te maken. Wij 

zouden u daarvoor enorm dankbaar zijn. De 

Dijksynagoge heeft alle potentie voor een lange 

toekomst met veel activiteiten, aandacht voor de 

geschiedenis en ook het blijvend onderdak bieden 

aan de herinnering. Het is echt de moeite waard dit 

mede mogelijk te maken. Daarom doen wij een 

beroep op u. Daarnaast zij wij gestart met een actie 

om nieuwe donateurs te 

werven! Mogen wij op u 

rekenen? Wij zijn een 

ANBI instelling dus uw 

giften zijn fiscaal 

aftrekbaar, bij voorbaat hartelijk dank! Uw gift is 

welkom op rekeningnummer: NL96 RABO 0399 

3065 87, t.n.v. Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. 

Vragen of suggesties? Mail Ton de Koning: 

penningmeester@dijksynagoge.nl  

 

 

 

Tijdens de Open Monumentendag kunnen in ons land 

allerlei monumenten gratis bezocht worden. Deze 

trekken landelijk ruim 1,5 miljoen bezoekers en 

worden mogelijk gemaakt door maar liefst 18.000 

vrijwilligers landelijk. De Open Monumentendag 

maakt deel uit van groter geheel, de internationale 

European Heritage Days, en het is een voorrecht 

daaraan deel te nemen. U bent van harte welkom! De 

toegang is gratis en de koffie staat voor u klaar!  

OPEN MONUMENTENDAG: ZATERDAG 14 
SEPTEMBER: 10.00 – 16.00 UUR 

FINANCIELE STEUN GEZOCHT  
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Graag vermelden wij de data waarop de lessen van 

het Joods Leerhuis zullen plaatsvinden. Lessen die 

meestal binnen maar bij goed weer ook buiten 

plaatsvinden en waar u van harte welkom bent!  

 

Welkom om de sfeer te proeven, mee te praten en te 

leren. Misschien is de 21e oktober wel bijzonder leuk 

omdat we dan met elkaar de lestijd in de Soekah 

(Loofhut) doorbrengen omdat het Soekot is. Altijd 

welkom, Wel even aanmelden bij Anneke van Dijk via:  

info@avdconsultancy.eu of via ons mailadres: 

info@dijksynagoge.nl. De data voor het najaar zijn:  

19 en 26 augustus / 9 en 23 september / 7 en 21 

oktober / 4 en 18 november / 2 en 16 december 2024. 

Aanvang: 19.30 uur – einde: 21.30 uur. 

 

 

  

 

Tegenwoordig werken ze – Bobby Rootveld en Sanne 

van Elst – maar liefst zeven maanden van het jaar in 

Tel Aviv, Israël waar ze onder meer als docenten voor  

 

het Israël Conservatory werken. Ze zijn eerder bij ons  

geweest en treden graag opnieuw bij ons op. Het 

programma waarmee zij ons gaan verrassen heet: 

Stand-Up Comedy, Klezmer & Folk Music  en is erg 

leuk! Graag nodigen wij u uit hun te horen en zien 

optreden! En wie weet, nemen ze hun kleine muzikale 

Levi wel mee! Kaarten graag reserveren via: 

info@dijksynagoge.nl of via WhatsApp: 06 – 109 78 

191. Graag tot ziens!  

 

 

 

 

De Joodse kalender telt twaalf maanden. Zeven jaren 

in een cyclus van negentien jaar kennen een extra, 

dertiende, schrikkelmaand. Daarom zijn de Joodse 

feestdagen dit jaar later in het seizoen. Onze Open 

Dagen zijn daaraan gekoppeld. Tijdens Soekot verwel- 

komen wij u graag niet alleen in de Dijksynagoge maar 

ook in onze Soekah die wij ieder jaar opnieuw in onze 

achtertuin opbouwen. Welkom tijdens een Open Dag 

of met een rondleiding! 

 

 

Het is dankzij onze vrijwilligers dat al onze activiteiten 

altijd weer doorgang kunnen vinden! Als u zich dan 

bedenkt dat een aantal van hen dit al meer dan 20 

jaar doen, is dat extra bijzonder! Maar verloop is er 

altijd, meestal niet gepland maar door onvoorziene 

omstandigheden die nu eenmaal bij het leven horen. 

Daarom vragen wij hierbij belangstellenden zich bij  

DATA JOODS LEERHUIS  

VRIJWILLIGERS 

OPEN DAGEN: SOEKOT 
Zaterdag 19 EN zondag 20 

DECEMBER: 14.00 – 16.00 UUR 

MUZIKAAL MET BOBBY EN SANNE:  
WOENSDAG 9 OKTOBER: 20.00 UUR 
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ons te melden. De procedure is simpel: een 

oriënterend gesprek: wat zou je kunnen en eventueel 

ook willen betekenen? Wat verwachten wij van jou? 

Daarna meelopen bij een rondleiding of Open Dag. En 

hoor je eenmaal bij de club, dan ben word je ook 

uitgenodigd voor onze reguliere uitjes waarbij wij het 

nuttige met het aangename verenigen! Dit jaar was 

dit naar (de geschiedenis van) Joods Rotterdam.  

 

 

In onze bescheiden expositieruimte staan bijzondere 

spullen met name van emotionele waarde. Onder 

andere de Estherrol afkomstig van de familie Polak en 

Hebreeuwse boeken en andere ritualia van de familie 

Callo, beiden Joodse families afkomstig uit Sliedrecht. 

In juni verraste Ben Ferwerda ons me het aanbieden 

van een aantal mooie 

voorwerpen die hij zelf in de 

loop der jaren verzameld had. 

Dit namen wij van harte van 

hem in ontvangst. Als de expositieruimte weer 

helemaal opgeknapt is zal het daar zeker een plek 

krijgen! Langs deze weg bedanken wij hem én allen 

die ons in de afgelopen jaren van alles geschonken 

hebben nogmaals van harte en oprecht! 

 

 

Zoals u uit onze nieuwsbrieven zult weten oefent bij 

ons het koor “Al Naharot”. Hun doelstelling is: “Het 

zingen van liederen uit de Joodse geschiedenis om zo  

verschillende culturen met elkaar te verbinden. Door  

een ongeval is hun dirigent Doron Peper niet langer 

meer in staat hun dirigent te zijn. Zij zijn daarom 

dringend op zoek naar een nieuwe dirigent die hun 

koor wil leiden. Bent u  dat of hebt u een idee, neem 

dan contact met hen op: info@alnaharot.nl . BVD!!  

 

 

 

Voor onze Open Dagen in december zal het thema  

u niet verrassen: CHANOEKA, het feest van de 

herinwijding van de tempel, met lichtjes en eten. U  

bent ook welkom bij onze eigen viering die, 

wijziging voorbehouden, ook op 28 december in de 

avond zal plaatsvinden. Aanvang: 20.00 uur.   

 

 

 

De meest voorkomende activiteit in onze synagoge is 

een rondleiding. Bijvoorbeeld een schoolklas, een 

familie of Bijbelclub. Prijs voor een groep: € 60,--. Op 

verzoek besteden wij speciaal aandacht aan de 

onderwerpen die u van tevoren aangeeft. 

 

 

M/I: info@dijksynagoge.nl  /  www.dijksynagoge.nl   

Bezoekadres: Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT 

Rondleidingen/afspraken/reserveren huwelijken:  

Mw. Marjolein Ippel: tel: 0184 – 412 937 / mail:  

rondleidingen@dijksynagoge.nl      

CONTACTGEGEVENS e.d. 

 

RONDLEIDINGEN  

BIJZONDERE GESCHENKEN 

OPEN DAGEN: zaterdag 28 en zondag 29 
DECEMBER 14.00 – 16.00 UUR 

OPROEP NAMENS AL NAHAROT 
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