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Beste vrienden van de Dijksynagoge! 
 
Dank voor u belangstelling in de afgelopen maanden. Door 
uw trouwe steun kunnen wij blijven doen wat wij graag nog 
vele jaren blijven doen: BEDANKT! Graag informeren wij u 
over enkele zaken van de afgelopen maanden en attenderen 
wij u op een aantal bijeenkomsten in december!  

 
Allereerst hebben wij voor het eerst én met succes deelgenomen aan de 
RABO CLUBSUPPORTACTIE. Door de stemmen, ook door u uitgebracht, 
ontvingen wij een bedrag van € 1.547,35. Wij zullen dit bedrag besteden 
aan de terugplaatsing van de Davidster die alweer enkele jaren geleden 
door Stephanie Pieket Weeserik uit Utrecht aan ons geschonken is.  
 
De OPEN MONUMENTENDAGEN werden goed bezocht! Op zaterdag waren we ‘s morgens al open en die 
dag had dan ook de meeste bezoekers. Bij elkaar ruim 90 belangstellenden. Tijdens de OPEN DAGEN in 
oktober, met als thema SOEKOT, was de belangstelling zelfs nog groter. Bij elkaar maar liefst 130, jong en 

oud! Hoe geweldig is dat; al die bezoekers! Hartverwarmend 
was de oprechte belangstelling voor, en tussen de regels door 
ook de welgemeende zorg over, de Dijksynagoge, gelet op de 
sfeer in het land. Het zou zo maar kunnen dat onze nieuwe 
banner aan de grote opkomst bijgedragen heeft! 

 
De uitvoering van de bijzondere productie “Schemermens” moest te elfder ure afgelast worden doordat 
één van de twee uitvoerende muzikanten onverwachts een ingreep moest ondergaan, maar gelukkig is hij 
weer helemaal hersteld én hebben wij dit jaar nog een nieuwe datum kunnen afspreken. 
 
LEERHUIS 2025/ 2026   
 
De afgelopen maanden stond het Leerhuis weer tweemaandelijks gepland. De 
avonden waren opnieuw goed gevuld met leerzame informatie, discussies over de 
gelezen teksten, oude commentaren hierop en eigentijdse toepassingen. In 
december staan er nog 2 lessen gepland. De data voor 2026 zullen wij zo spoedig 
mogelijk bekend maken. Rekent u maar op 2 avonden per maand, waarschijnlijk te 
beginnen op 12 en 26 januari.  

AGENDA 
 

1 december: Leerhuis, 19.30 uur 
13 december: Muzikale vertelling: 

SCHEMERMENS, 20.00 uur  
15 december: Leerhuis, 19.30 uur 

18 december: Chanoeka: 20.00 uur  
20 en 21 december: OPEN Dagen 

14.00 – 16.00 uur 
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ZATERDAG 13 DECEMBER: 20.00 uur: SCHERMERMANS – over leven na een oorlog 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een heel bijzondere uitvoering, een vertelling met muziek en veel stof 
tot nadenken. Mooi, serieus, boeiend en op enkele momenten ook om te glimlachen.   
 
Kort na de Tweede Wereldoorlog zoekt de Joodse advocaat Salomon Zeitscheck naar antwoorden om zijn 
menselijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de schimmen van zijn verdwenen 
geliefden. Al denkend en schrijvend probeert Zeitscheck een uitweg te vinden in het doolhof van zijn leven. 
Met de Bijbelse figuur Job voelt hij een sterke verwantschap, omdat die alles verloor en toch niet verbitterd 
raakte. Maar als Salomon Zeitscheck in zijn zoektocht dreigt vast te lopen, zet een onverwacht geschenk 
hem op een ander spoor.  
 

‘Schemermens’ is een aangrijpend verhaal 
gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ en 
de oorlogsdagboeken van de Joodse auteur 
Abel Herzberg (1893 – 1989). 
Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt 
vaak beschouwd als het alter ego van de 
schrijver die tijdens de oorlog in 
concentratiekamp Bergen-Belsen gevangen 
zat. Tijdens deze theatrale voorstelling 
klinken er klassieke werken van o.a. Edvard 
Grieg, Jean Sibelius en Arvo Pärt, maar ook 
tangomuziek en eigen composities. 

 
Uitvoering: Trio Wilde Eend, met Gottfrid van Eck, (theaterspel en klarinet), Juul Beerda (accordeon) en 
Jiska ter Bals (viool). Eerder (in 2023) voerde zij bij ons “De Poppenspeler van Warschau” op, wat toen veel 
indruk maakte. Toegang: € 18,--. RESERVEREN: inf@dijksynagoge.nl  
 
CHANOEKAVIERING: 18 DECEMBER: 20.00 UUR 
 
Op de 5e avond van Chanoeka steken wij graag samen met u de kaarsen 
aan. U bent welkom Chanoeka samen met ons te vieren, te luisteren naar 
de geschiedenis van Chanoeka, samen  het Maoz Tsoer en andere liedjes 
te zingen en te luisteren naar verhalen, passend bij de traditie van het 
Chanoeka. En (uiteraard!) samen met ons te genieten van de lekkernijen 
die horen bij dit feest. Van harte welkom! Komt u ook? Neem dan uw 
eigen chanoekia mee! Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden: 
info@dijksynagoge.nl    
 
OPEN DAGEN 20 en 21 DECEMBER: 14.00 – 16.00 UUR  
 
Tijdens onze Open Dagen van december is iedereen van harte welkom om de synagoge te bezoeken. Deze 
keer is er, behalve de algemene informatie die onze vrijwilligers u kunnen geven, tevens de gelegenheid 
in het bijzonder kennis te nemen van het Chanoekafeest. Er zijn diverse Chanoekiot te bewonderen, oud, 
traditioneel en modern. Daarnaast bieden wij u graag wat lekkers aan, passend bij het feest van Chanoeka, 
het feest van de herinwijding van de tempel. Graag tot ziens in de Dijksynagoge!  
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