


spreker bij onze Jom Hasjoa herdenking dit jaar was rabbijn Albert Ringer die een
indrukwekkende toespraak hield, waarin hij historische feiten en persoonlijke geschiedenis

samenbracht voor een volle en stille synagoge.







