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INLEIDING 
 
In dit jaarverslag wordt een beknopte beschrijving gegeven van de activiteiten van het 
stichtingsbestuur en gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Leidend hierbij is hetgeen in de 
statuten vastgelegd is.  
 
In verband met de ANBI-status is het door de stichting te voeren beleid in een document 
vastgelegd. Het gaat om het meerjarenbeleidsplan dat in 2018 voor 5 jaar is vastgesteld, nog  
geldend tot en met 2023 en naast de statuten tevens leidend voor het bestuur. 
 
DOELSTELLING 
 
De stichting Dijksynagoge is op 13 december 1994 is opgericht. Destijds was om historische 
redenen gekozen voor de naam “Stichting Synagoge Sliedrecht / Hardinxveld-Giessendam.”. Met 
de vaststelling van de nieuwe statuten is de statutaire naam gewijzigd in “Stichting 
Dijksynagoge”, hetgeen sindsdien ook in het aangepaste logo staat.    
 
Mede vanwege de invoering van de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) zijn de 
statuten in het najaar van 2021 herzien. Daarnaast was er om inhoudelijke redenen behoefte 
aan een update. In de oprichtingsstatuten stond de herbouw en reconstructie van het interieur 
nog genoemd, in de nieuwe statuten staat de instandhouding voorop. In artikel 2 staat nu:  
 
De stichting heeft ten doel: bijdragen aan het behouden en instandhouden van het Joods 
cultureel erf- en gedachtengoed uit Nederland in het algemeen en het uit 1845 daterende en  
in 2003 opnieuw in gebruik genomen synagogegebouw in het bijzonder, thans gelegen aan de 
Rivierdijk 51 te Sliedrecht, zodat het gebouw kan worden gebruikt onder meer en behoeve van:  
 

- diensten van een Joodse gemeente; 
- educatie en onderricht over de Joodse geschiedenis en het Joods historisch, cultureel en 

religieus erfgoed; 
- blijvend onderdak bieden aan de herinnering; 
- plaats van ontmoeting en activiteiten voor Joodse inwoners uit de regio;  
- overige passende activiteiten die bijdragen aan de instandhouding van de synagoge als 

historisch, cultureel en/of religieus erfgoed;  
een en ander in de meest uitgebreide zin van het woord 
 
Hoewel het gebruik als gebedshuis in de afgelopen jaren beperkt was, en in dit verslagjaar door 
overheidsmaatregelen amper mogelijk, hecht het bestuur aan de blijvende geschiktheid voor de 



eredienst, hetgeen in de statuten nadrukkelijk een plaats behouden heeft. Daarnaast worden de 
overige activiteiten nu uitgebreider genoemd. Verder is vermeldenswaardig dat de 
samenstelling van het bestuur tenminste voor helft Joods moet zijn. Tot slot dat er bepalingen 
meer van organisatorische aard opgenomen zijn waarmee aan de WBTR is voldaan.  
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
 
Op 1 januari 2021 bestond het bestuur uit 5 personen, gedurende het verslagjaar is 1 
bestuurder teruggetreden: 
 

Dhr. J.W. Bronwasser, algemeen bestuurslid (tot 2-09-2021)  
Mw. M.M. Ippel-van Wijgerse, secretaris 
R.J. Kitsz, voorzitter 
A.C. de Koning, penningmeester 
Y. Monasch, algemeen bestuurslid 

  
ALGEMEEN 
 
Het jaar 2021 is – net zoals 2020 – vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen 
vanwege de corona een jaar geweest met weinig activiteiten. Desondanks heeft het bestuur niet 
stilgezeten. Afgezien van het geregeld vergaderen en het uitgeven van een nieuwsbrief is er veel 
tijd besteed aan het maken van plannen voor de toekomst. Een toekomst die blijvend de 
toegankelijkheid moet garanderen voor een breed publiek. Enerzijds door ophoging van het 
talud rondom het gebouw, anderzijds door de plaatsing van een lift inpandig. Echter ook door 
een aanbouw beneden die de capaciteit om gasten beneden te ontvangen op termijn even 
groot maakt als boven.   
 
ACTIVITEITEN 
 
De nieuwsbrief van april 2021 begin als volgt: Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, we 
hebben een vreemd jaar (2020) achter de rug, met omstandigheden die wij niet hadden kunnen 
voorspellen. We troosten ons met de gedachte dat dit voor heel veel mensen het geval was. De 
onmogelijkheid om de gebruikelijke activiteiten te ontplooien hebben wij als ronduit frustrerend 
ervaren. Met behulp van de techniek was het wel mogelijk om deels op alternatieve wijze 
activiteiten door te laten gaan, maar de beleving blijft afstandelijk en is er gemis aan persoonlijk 
contact! We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt zaken te regelen waar we anders niet 
toe kwamen en zijn nog druk met de plannen voor de toekomst.   
 
Het bevestigt wat hiervoor al aangeven is en de tendens van vrijwel het hele jaar bleek te zijn. 
We hebben verslag gedaan van de opmerkelijk ontdekking van de oude Thorarol van de 
synagoge uit Dordrecht. Een ontdekking die in ons het verlangen opnieuw aanwakkerde naar de 
Sliedrechtse Thorarol te zoeken, een rol die in de oorlog gestolen en na de oorlog verkocht is.  
 
 



In Geertruidenberg konden wij een bijdrage leveren aan een bijzondere expositie over de Joden 
van dit stadje door de beschikbaarstelling van spullen uit onze expositie en ons archief. Voor het 
2e jaar op rij konden wij helaas geen bijeenkomst houden tijdens Jom Hasjoa, maar er niets over 
schrijven in onze nieuwsbrief was geen optie. Bovendien hebben wij er op gepaste wijze 
aandacht aan besteed door opnamen te maken in een vrijwel lege synagoge van het voorlezen 
van de namen en muziek. 
 
Optimistisch als wij altijd zijn hebben we steeds de data van Open Dagen vooruit gepland en 
bekend gemaakt, in de hoop die wij koesterden dat er een einde aan beperkingen zouden 
komen, wat jammer genoeg niet het geval was.   
 
Het afgelopen jaar is de cursus Ivriet (modern Hebreeuws) met Naomi de Jong, en het Joods 
Leerhuis met Anneke van Dijk, online voortgezet. Een enkele keer is de groep van Joodse les met 
een kleine groep nog bij elkaar geweest, namelijk met Soekot dat dit jaar met een kleine groep 
in de Soekah gevierd is. De loofhut was daartoe, net als andere jaren, weer opgezet in de 
achtertuin, waar later nog meer bezoekers geweest zijn.   
 
Vermeldenswaardig ten slotte is het feit dat er in het najaar – met inachtneming van de 
beperkende regels – twee maal een dienst heeft plaatsgevonden. In besloten kring en niet in 
een volle synagoge maar wel op belangrijke Joodse feestdagen: Jom Kippoer en Rosj Hasjana, 
hoe geweldig en welhaast historisch was dat! 
 
TOT SLOT 
 
Graag noemen wij hier de blijvende betrokkenheid van onze trouwe vrijwilligers die veel minder 
konden doen dan zij hadden gewild, waarvoor alle waardering!!  
 
Het bestuur 


